Bar Lizzie middenin De Dennen
feestelijk geopend: “Geen klassieke
cafetaria, maar hippe kroeg”

Het revalidatie- en woonzorgcentrum De Dennen in Westmalle heeft
een feestelijke namiddag achter de rug. Daar is Bar Lizzie officieel
geopend met bubbels, een optreden van het eigen koor en deuntjes
door een doedelzakspeler. “Met deze stijlvolle ontmoetingsplek willen
wij niet langer verscholen zijn in de bossen, maar toegankelijk zijn voor
iedereen”, aldus een trotse directrice Nele Kerkhof. Zowel de naam als
het houten ontwerp van het café knipoogt naar de bijzondere
geschiedenis van het domein.
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In de heel bosrijke omgeving van de Abdij der Trappisten ligt De Dennen langs
Nooitrust. De wortels van het woonzorg- en revalidatiecentrum met ook
serviceflats gaan meer dan honderd jaar terug. Exact een eeuw na de
inhuldiging van haar voorloper besloot de zorgvoorziening in 2020 een
masterplan uit te werken om haar groot domein mooier, gezelliger,
verkeersluwer en Kwalitatiever groen te maken. In die visie kwam de dwaaltuin
voor mensen met dementie enkele jaren geleden tot stand.

Frisse neus

En intussen is de volgende aanwinst helemaal klaar. Zo beschikt De Dennen
over een gloednieuwe cafetaria. “We willen hier meer een eigen dorp creéren.
En dan mag een café natuurlijk niet ontbreken. Die is centraal op onze site
ingeplant, zodat alle bewoners onderweg ook even een frisse neus halen”,
vertelt directrice Nele Kerkhof.

“Het is geen klassieke cafetaria, maar een hippe kroeg met de uitstraling van
een moderne bar. Daarmee mikken we dus ook op wandelaars, fietsers en
andere bezoekers. Hoewel we hier wat verscholen zitten in de bossen, willen
we op die manier dus meer deel uit maken van de maatschappij, zonder dat wij
daarvoor steeds ergens heen moeten gaan. ledereen is van harte welkom op
deze stijlvolle ontmoetingsplek.”




Ooit sanatorium voor thc-patiénten

Voor het knap ontwerp met een hoog plafond deed De Dennen beroep op AID
Architecten uit hetzelfde dorp. Dat is gestoeld op de geschiedenis van de
zorgvoorziening die in 1920 door Koningin Elisabeth ingehuldigd werd als
sanatorium voor tuberculosepatiénten. Zij kwamen in de gezonde boslucht
genezen van hun infectieziekte die vooral de longen aantast. Net als hun
vroegere paviljoenen is het café helemaal gebouwd uit hout. “We hebben
warme, natuurlijke materialen gebruikt die mooi verouderen. Wat ook bijzonder
is aan het café, zijn de grote ramen en de raambanken binnen”, vertelt architect
Gerd Van Zundert. “Het beschikt verder over een overdekt terras. Dat is
zuidelijk georiénteerd, wat vroeger eveneens het geval was voor de
tuberculosepatiénten die hier een luchtbad namen.”

Het terras is zuidelijk georiénteerd. © emz

Ook de naam ‘Bar Lizzie' refereert aan het speciale verleden. Het sanatorium
voor tbc-patiénten werd immers vernoemd naar Lizzie Marsily. Zij was de
Antwerpse hoofdsecretaresse van de Nationale Bond voor
Tuberculosebestrijding.



Onder de indruk

In dat café kan je intussen al wel een maand terecht, maar voor de offici€le
opening was het wachten op afgelopen donderdagnamiddag. Aan een vol café
sprak Sanne Van Looy (N-VA) haar bewondering uit. “Wauw. Ik ben gigantisch
onder de indruk van deze metamorfose”, speechte de burgemeester die een
grote fles Westmalle Trappist en jaarboek van de lokale heemkundige kring
meegenomen had als cadeautjes.

Nadat directrice Nele het rood lintje had doorgeknipt, genoten de residenten en
andere aanwezigen van een glaasje cava of fruitsap met een portie koud
gemengd erbij. Aan muziek was eveneens geen gebrek. Het bewonerskoor ‘De
Dennenappeltjes’ zongen onder begeleiding van Steven Mintjens heel wat
liedjes, waaronder een eigen snijdersbank. Tussendoor speelde Wilfried De
Strijcker nog deuntjes op zijn doedelzak.
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r Lizzie is donderdag feestelijk geopend
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