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Overlopen vorige activiteiten 

Lichtjeswandeling, pannenkoeken eten in de foyer, verloren maandag, rolstoeldansen, optreden van de 
Tornadodansers, … De bewoners hebben genoten van de voorbije activiteiten. Ze geven aan dat samen 
gaan eten in de foyer zeker zinvol is, dit gaan we in de toekomst nog doen (bijv. Breugheltafel in maart). 
 
Activiteiten in de toekomst 

Christel Kuppens – al 16 jaar vrijwilliger in De Dennen - komt info geven over eventuele samenwerking 
met ‘Moeders voor Moeders’. Deze vzw ondersteunt gezinnen die het financieel erg moeilijk hebben. 
Het zijn gezinnen met kinderen tot 12 jaar waarvoor ze graag wat uitleg komt geven.  Voor deze kinderen 
stellen zij o.a. pakketjes samen (stiften, kleurtjes, pennen, …).  Deze materialen krijgen ze gratis via allerlei 
kanalen, maar dit vraagt ook nog wel wat werk. Kleurpotloden moeten geslepen worden, pennen en 
stiften moeten getest worden of ze nog wel degelijk schrijven, … Hier worden dan pakketjes van gemaakt 
die meegegeven worden bij de start van een nieuw schooljaar. Hiervoor kunnen wij zeker ons steentje 
bijdragen. We hebben reeds geïnformeerd bij onze groep vrijwilligers en ook daar werd enthousiast 
gereageerd. We gaan dit organiseren met bewoners en vrijwilligers samen. 
 
Rouwtafeltje: in de inkomhal aan de assistentiewoningen staat een extra tafeltje. Wanneer een bewoner 
van de assistentiewoningen overleden is, zal hier het overlijdensbericht komen. De bewoners die een 
kaartje willen geven, kunnen dit dan ook hier leggen. Er zal ook de mogelijkheid gegeven worden om 
naar de afscheidsplechtigheid te gaan, tenzij dit in intieme kring is. 
 
In het salon ligt een suggestieboek. Dit boek moet daar blijven liggen en geeft de mogelijkheid aan onze 

bewoners om ideetjes, suggesties te noteren. We zijn benieuwd!       
 
De leesboeken die nu nog in het salon lagen, zijn naar een kringwinkel gebracht door Jan Schrauwen, 
één van onze vrijwilligers. Wie interesse heeft in een goed boek, is altijd welkom op afdeling Zilverlinde. 
Deze boeken worden om de 5 à 6 maanden gewisseld. Spreek ons gerust aan als je een boek wil lenen. 
 
We gaan dit jaar een uitstap naar zee plannen, hier is al meerdere keren naar gevraagd. We kunnen dit 
niet heel lang van tevoren communiceren omdat het wel mooi weer moet zijn. 
 
In de zomermaanden willen we wekelijks op een avond petanque organiseren. Hiervoor hebben we ook 
al enthousiaste vrijwilligers die dit mee willen ondersteunen. Er werd gevraagd aan de werkmannen om 
de petanquebaan terug op te frissen tegen de zomer. 
 
Verbetersuggesties, ideeën, opmerkingen 

Kunnen we eens paaseitjes gaan rapen in de dwaaltuin? *Uitstap naar café Trappisten? Sjoelbak? 
Deze ideetjes gaan we zeker bekijken! 
 
We sluiten deze vergadering af met een tasje koffie en een heerlijke koffiekoek! Bedankt aan ieder van 
jullie voor uw aanwezigheid! Een speciale dank aan Christel Kuppens van ‘Moeders voor Moeders’! 


