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Doel van vandaag

Overlopen wat goed gaat, wat je zeker wenst te behouden en waar er eventueel verbeteringen kunnen
aangebracht worden.

Overlopen vorige activiteiten

In de maand februari stonden o.a. volgende activiteiten op de planning:

Verloren brood: iets lekkers, smaakt altijd. Appeltjes waren een pluspunt.
Valentijn ontbijt: leuk als het eens in een thema is.
Winterwandeling: een wandeling is altijd leuk.

Verwennamiddag: wordt als aangenaam ervaren, ontspannend.

In de maand maart stonden o.a. volgende activiteiten op de planning:

Optreden Los Beeros: leuk om te zien.

Uitstap De Chocolaterie Malle: één bewoner zegt dat dit zeer gezellig klinkt. We mogen haar
volgende keer zeker uitnodigen. Een andere bewoner meldt dat ze ook nog eens wil meegaan.
Andere bewoners waren van dezelfde mening dat dit een goede uitstap is.

Optreden Tornadodansers: bewoners hebben genoten van het optreden. Men had wel compassie
met de dansers., ze deden zo hun best maar de muziek werkte niet meteen. Jammer van de panne.

Terras aankleden en inhuldigen: bewoners vinden dit fijn en geeft meteen een zomers gevoel.

In de maand april stonden o.a. volgende activiteiten op de planning:

Wandeling naar de abdij: bewoners die al hebben deelgenomen vinden dit toch wel een bijzonder
moment. De mooie wandeling en het gebedsmoment is genieten.

De Dennen zingt: muziek is altijd mooi.
Uitstap Den Achtersten Dries: mag nog eens ingepland worden.

Jos met zijn accordeon: enkele bewoners hebben hier goed gezongen en gedanst. Er kwam ook
de opmerking dat accordeon muziek een beetje ouderwets is. Eén bewoner stelde voor om eens
een optreden te organiseren met een ander muziekinstrument.

Optreden Sint-Jorisgilde: de meeste bewoners vonden dit mooi. En het is iets dat ze niet alle
dagen zien. Eén bewoner vertelde dat ze aan haar hadden gevraagd of ze geen lid wou worden.




Activiteiten in de toekomst

Samenwerking met Amanis. Begeleidster Femke komt ons samen met een vaste groep van begeleid
wonen helpen tijdens activiteiten. Op maandag bij het zangkoor/volleybal, dinsdag tijdens een activiteit,
en woensdag bij de bedeling van de kranten. Ook tijdens wandelingen of optredens kunnen wij op deze
enthousiaste hulp rekenen.

In de maand mei staan volgende activiteit nog op de planning:
- Elke dinsdagvoormiddag soep / eitjes maken: is goed voor de bewoners.

- Optreden 3¢ leerjaar Sint-Jan: één bewoner zegt alvast dat ze hier heel graag naartoe wil, ze ziet
graag iets met kindjes.

- Uitstap naar Amanis: klinkt leuk.
- Wandeling naar Sint-Paulus

- Maandelijkse misviering: bij de meeste aanwezige bewoners was het oké om 1x/maand een
misviering te doen. Maar ze vertelden ook dat ze vroeger elke week op zondag moesten gaan. En
nu moet het niet meer. Dit vinden ze goed.

- Verse frietjes maken (1x/maand): is goed voor de bewoners.

- Lentemarkt: ze zijn benieuwd welke kramen er komen te staan.

Verbetersuggesties, ideeén, opmerkingen

Welke uitstappen?

Er werd voorgesteld om nog eens een wandeling naar Trappisten te doen. Op dit voorstel reageerden
enkele bewoners meteen dat ze mee wilden.

Wat vind je goed en wat kan beter?

Er worden leuke activiteiten georganiseerd. De bewoners zijn blij dat ze mee mogen kiezen.

Welke activiteit wil je nog eens graag doen?

Een bewoner vertelde dat er vroeger buurtfeesten waren en dat dit een hele mooie tijd was. Mekaar
zien en een borreltje drinken. Een andere bewoner gaf aan dat er vroeger meer samenhorigheid was
dan nu. Bij hen in de straat kwam vroeger iedereen ook samen als er een varken werd geslacht. ‘Dat
was in die tijd zo. Nu mag dat niet meer gebeuren natuurlijk.’, reageerde ze meteen. Het was duidelijk
dat de bewoners hun buren graag hadden. Samen met de bewoners hebben we nagedacht om ook
eens met de buren af te spreken (van afdeling Esdoorn). We zijn op het idee gekomen om een
‘buurtborrel’ te organiseren. Op het terras van Meidoorn of Esdoorn samen met alle bewoners iets
drinken die dit willen. Zo leren ze elkaar wat kennen.

Verder wordt er nog gezegd dat het stadhuis van Antwerpen mooi is om te bezichtigen en dat een
gebedsmoment in de abdij de moeite waard is. Een bewoner wil graag nog eens pizza’s maken, dit werd
in juni meteen ingepland. De bewoner was hier erg dankbaar voor.




